
Nooit is het verlangen naar vrede zo groot als in deze dagen. 
 Daarom staat het gebedenboek voor Advent en Kerstmis dit jaar in het teken van vrede 
op aarde. 
En natuurlijk zijn er dan direct weer de woorden van de nieuwe paus Leo XIV: Vrede zij 
met u.  
Daarom is er in dit nieuwe gebedenboek veel ruimte voor de woorden van de nieuwe 
paus, maar ook voor de passie van de overleden paus Franciscus voor de vrede. 
Dit nieuwe gebedenboek is zo ook een bundel om te bewaren, zeker ook vanwege de 
mooie meditaties bij de zondagen en de feestdagen en de vele persoonlijke gebeden van 
prominente christenen.  
Met maar liefst 160 pagina's een oproep tot vrede op aarde en tegelijk een prachtig 
cadeau voor uw familie, vrienden en kennissen  
Voor meer informatie en bestellingen, mail naar leo.fijen@kro-ncrv.nl  
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